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Vertelschets 35.6: Feest in Jeruzalem

Het is nog vroeg in de morgen. Wat is het al druk bij de Waterpoort in Jeruzalem! Veel Joden zijn bij
elkaar gekomen.

Want het is feest vandaag. Alles is klaar! Wel 52 dagen hebben ze samen gewerkt aan de herbouw van
de muur (Neh. 6:15). De poorten hebben nu ook deuren gekregen en er zijn poortwachters aangesteld.
De hele muur is keurig netjes, de stad Jeruzalem is weer veilig!

Maar vandaag is het eigenlijk dubbel feest. Want het is ook de eerste dag van het nieuwe jaar, de
Nieuwjaarsdag bij de Joden. De Heere wil dat het volk dan samenkomt. Daarom zijn de mannen,
vrouwen en kinderen van 13 jaar en ouder bij de Waterpoort gekomen. Jongere kinderen zijn er niet bij.
Wat zal er toch gaan gebeuren?

Ezra leest de wet

Daar komt de schriftgeleerde en priester Ezra. Hij draagt het wetboek van Mozes. Hij loopt naar een
hoge stoel, een soort preekstoel. Die hebben ze speciaal voor deze dag gemaakt. Ezra gaat op de stoel
staan, alle mensen kunnen hem zo goed zien. Aan zijn rechterhand gaan zes mannen staan en aan zijn
linkerhand zeven mannen. Ezra opent het wetboek en begint hardop voor te lezen. Alle mensen gaan
staan uit eerbied. Ezra leest de belangrijke gedeelten voor uit de vijf boeken van Mozes, onder andere
de Tien Geboden. De mensen luisteren aandachtig. Het duurt wel tot de middag, in totaal dus wel
ongeveer 6 uur. Dat is lang hé.

Hoe luister jij naar de preek of het bijbelverhaal op school?

Ezra looft de Heere. De mensen geven antwoord met “amen, amen” en steken hun handen omhoog
naar God. Ze bevestigen Gods Woord en zijn het er mee eens. Ze aanbidden God door zich klein te
maken, te buigen voor de Heere met hun gezicht naar beneden.

De Heere God wil door Zijn Woord ook tot jou spreken. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken
wat verloren is! Bid om het werk van de Heilige Geest in je hart, dat je God nodig leert krijgen en in Hem
zal geloven als Zaligmaker.

Uitleg

Ezra is even gestopt met lezen. De Levieten en 13 mannen geven uitleg van het voorgelezen gedeelte.
Zo kunnen de mensen het goed begrijpen. Maar hoor eens, de mensen beginnen te huilen. Ze zijn zo
verdrietig. Ze voelen dat ze gezondigd hebben tegen de Heere God. Maar Ezra, Nehemia en de
Levieten die onderwijs geven zeggen tegen de mensen dat ze niet moeten huilen. “Vandaag is een
feestdag, een bijzondere en heilige dag. Deze dag is afgezonderd, het Woord van de Heere klinkt. Jullie
mogen feest vieren, wees blij. Ga maar eten en drinken. Geef ook eten aan de armen, weduwen en
wezen. Wees niet verdrietig.” De mensen luisteren en vieren feest.
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Loofhuttenfeest

De volgende dag komen er weer mensen naar Ezra toe. Het zijn de stamhoofden van het volk, samen
met de priesters en de Levieten. Ze willen nog meer onderwijs ontvangen over de wet van de Heere.
Als ze zo de wetten van Mozes onderzoeken ontdekken ze dat God bevolen heeft dat het volk in deze
maand ook het Loofhuttenfeest moet vieren. Hierbij denken ze terug aan de 40 jaren dat ze in de
woestijn woonden in hutten van palmbladeren. Het feest is een herinnering aan Gods trouwe zorg voor
het volk.

De mannen vertellen het aan het hele volk. De mensen gaan hard aan de slag. Ze verzamelen eerst
allerlei soorten takken met bladeren van allerlei bomen zoals van een olijfboom, mirteboom, palmboom.
Dan maken de mensen op het platte dak van hun huis een loofhut. Er worden ook loofhutten gemaakt
in de voorhoven van de mensen, in de voorhoven van Gods huis, op de straat van de Waterpoort en de
straat van de Efraimspoort. De mensen zijn heel blij. Het is nu zo’'n groot feest. De laatste keer dat ze
dit zo groot gevierd hebben was vroeger onder leiding van Jozua. Het feest duurt wel zeven dagen. Ze
eten gezellig samen in de loofhut en bestuderen de Thora (het wetboek van Mozes). Op de achtste dag
is er een rustdag. Op deze dag mag er niet worden gewerkt.

Wat een feest! De mensen verheugen zich in de Heere God, Hij heeft hen geholpen en voor hen
gezorgd. God krijgt alle eer!



